
VERSLAG ALV EN THEMAMIDDAG d.d. 8 februari 2025 

 

Op 8 februari was er weer een ALV en themamiddag. De vroegkomers konden bijkletsen onder 
het genot van koffie, thee en heerlijke zelfgebakken taarten. Eén van de onderwerpen waar we 
het in de ALV over hadden, is het bestaansrecht van onze vereniging. Er is namelijk nauwelijks 
aanwas van nieuwe leden en het is moeilijk om mensen te vinden die iets willen organiseren. 
Waarom willen we de VNVK behouden? We kwamen onder andere uit op het feit dat we 
geïnteresseerd zijn in natuurvoeding en het belang hiervan willen uitdragen. Hierbij hebben we 
behoefte aan contact met gelijkgestemden.   

  

 

De lunchpauze kwam heel praktisch  tegemoet aan deze behoeften: lekkere natuurvoeding en 
fijne ontmoetingen. Michiel Rietveld en TruuskaMaria arriveerden tijdens de lunch. Voor velen 
van ons zijn zij oude bekenden met wie we een speciale band hebben. Het weerzien met hen 
maakte dan ook wat los.  

 

’s Middags mochten we luisteren naar het verhaal van Michiel. Toen hij in 1977 de 
Kraaybeekerhof oprichtte, vond hij dat een opleiding natuurvoeding daar bij hoorde. Hij nam ons 
mee door de onderwerpen van de Landbouwcursus van Steiner en voeding is daarin het laatste 
hoofdstuk. Het duurde nog 3 jaar voordat de opleiding er kwam en hij zei heel blij te zijn dat de 
VNVK dit jaar 25 jaar bestaat. Michiel vertelde dat de natuurwetenschap ons veel brengt, maar 
daarin ontbreekt de erkenning van de geestelijke wereld. De wereld zoals wij die waarnemen is 
het resultaat van de verdichting van ideeën uit de geestelijke wereld. Het is nu belangrijk dat het 
natuurwetenschappelijke denken een stap verder gebracht wordt, in een volgende stap in het 
bewustzijn, waarin de geest erkend wordt als oorsprong van mens en natuur. Op een praktische 
interactieve manier werd de werking van natuurwezens geïllustreerd. Michiel vertelde verder 
over de fases in de ontwikkeling van de aarde (te volgen via het You Tube kanaal “De 
Geestesschappers’). Het bijzondere van de vierde aardefase waarin wij nu leven is dat we 
kunnen kiezen hoe we omgaan met goed en kwaad. Door steeds voor het goede te kiezen 
kunnen wij de wereldontwikkeling verbeteren. Wat goed is voel je met je hart. Dit hele verhaal 
staat volgens Michiel achter de ontwikkeling van natuurvoeding. Mijn hart zegt mij dat het goed 
is om aandacht te blijven geven aan natuurvoeding en om daarvoor een bedding te hebben in de 
vorm van onze vereniging. Ik hoop velen van jullie te zien op het lustrumfeest. 

Simone Pieterse 



 

 

 

 


